
Country, 

 

De naam zegt het al 

Country( het land) begint bij het begin 

Verteld het leven zoals het is 

Het leidt ons terug naar hoe het begon 

Alles geven en krijgen van het land 

 

Country muziek is soms wild ook kalm 

In evenwicht met de natuur 

De teksten komen uit het hart 

Vertellen over het leven 

Met een lach en traan 

Ook daarin kun je nemen en geven 

 

Voor mij geeft country dansen 

Wat ik nooit had gedacht 

Een dimensie aan mijn leven 

Het is of ik daarop heb gewacht 

Kan hierin alles geven 

Voel me vrij met ieder om me heen 

Gewoon terug naar hoe het was 

Dan ben je nooit alleen 

 

 

 


